Na een decennium van toewijding aan de huisartsenpraktijk Nieuwendam in Zaandam, is het tijd
voor mij om mijn stethoscoop in te pakken. De reden? Nou, laten we zeggen dat de reis tussen
Nieuwe Niedorp en Zaandam niet bepaald een wandeling in het park is. Stel je voor, vier dagen per
week, twee uur per dag, heen en weer pendelen, en dan nog de files. Dat is genoeg tijd om een
medische encyclopedie te lezen! Dus, in het belang van het terugwinnen van mijn vrije tijd (en mijn
geestelijke gezondheid), heb ik besloten om dichter bij huis te gaan werken.

Dat wil ik uitleggen door een sprookjesachtig verhaal te vertellen over mij en mijn werk:

Er was eens een enthousiaste zorgprofessional die met veel plezier werkte bij huisartsenpraktijk
Zaandam. 4x per week kwam zij met een glimlach op haar gezicht naar de praktijk, waar zij haar
patiénten met zorg en aandacht hielp. De band die zij had opgebouwd met haar collega's en
patiénten was bijzonder, en zij voelde zich echt thuis in de praktijk. Het waren jaren vol waardevolle
herinneringen, met een hecht team waarin respect en gezelligheid centraal stonden. Samen met haar
collega’s voelde het alsof we echte maatjes waren, altijd klaar om elkaar te steunen en samen de
beste zorg te bieden.

Toch begon er iets te kriebelen. Na jaren van toewijding en hard werken, wilde zij dichter bij huis
werken, ook vanwege de afstand en reistijd. Zij had gehoord over Medisch Centrum Wieringermeer in
Wieringerwerf, waar zij met dezelfde energie en betrokkenheid aan een nieuw hoofdstuk was
begonnen en de mogelijkheid had om samen te werken met een divers team van zorgprofessionals.
Daar werkt ze nu alweer 1 jaar. Zij mag daar opnieuw met fijne mensen samenwerken en haar passie
voor de zorg voortzetten.

En toen was ze er plots weer 1 dag in de week, als inval voor haar zieke collega. Haar collega is
inmiddels weer beter en werd het tijd om afscheid te nemen. Zij nam afscheid van haar collega's in
Zaandam, bedankte voor de geweldige samenwerking en de warme sfeer die haar collega's altijd
hebben gebracht en die haar met veel waardering en een beetje verdriet uitzwaaiden. Ze deelden
herinneringen en goede wensen, en zij beloofde hen dat zij altijd een deel van de praktijk zou blijven,
ongeacht waar zij zou gaan.

En zo begon zij aan haar avontuur in het Medisch Centrum Wieringermeer in Wieringerwerf, met de
herinneringen aan huisartsenpraktijk Nieuwendam in Zaandam altijd in haar hart. Bij haar aankomst
in het Medisch Centrum Wieringermeer, voelde zij meteen de energie van de nieuwe omgeving. Zij
voelde dat dit de plek was waar zij haar vaardigheden verder kon ontwikkelen en haar passie voor de
zorg kon blijven volgen.

Met elke nieuwe dag in Wieringerwerf groeide haar enthousiasme. Zij leerde nieuwe technieken,
werkte samen met inspirerende collega's en bouwde opnieuw sterke relaties op met patiénten. Het
was een nieuw hoofdstuk in haar carriere, vol kansen en uitdagingen, en zij was dankbaar voor de reis
die haar hier had gebracht. Eind goed, al goed.

En als laatste wil ik ook de aardige patiénten bedanken in de huisartsenpraktijk Nieuwendam in
Zaandam, zij hebben mijn werk zo bijzonder en dankbaar gemaakt. De huisartsenpraktijk
Nieuwendam in Zaandam maakt het moeilijk om nu definitief afscheid te nemen, maar ik kijk met
een glimlach terug op alles wat wij samen hebben bereikt. Dank jullie wel!

Groetjes Shanthoshi Bakker



